
 

 

 

 

  

 

 

NIEUWSBRIEF - 2026 - WEEK 7 

Bij de zondag 

 
 

En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook; 

Heer God, wij staan voor U verlegen. 

Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook; 

Heer God, wij staan voor U verlegen. 

Want gij zijt ook zelf geschonden 

door een menigte van zonden, 

en mijn Vader, Hij vergeeft u ook. 

Heer God, wij staan voor U verlegen. 

 

En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar, 

en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

Vergeet uzelf en dien elkander maar 

– en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

Aan elkander prijsgegeven 

vindt gij honderdvoudig leven. 

Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar. 

En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

 

NLB 537, couplet 3 en 4, 

bij de Bijbellezing aanstaande zondag uit Mattheus 5 

 

Aswoensdagviering 

Op 18 februari is er een viering in de Ontmoetingskerk. 

Aswoensdag is de 1e dag van de veertig dagen tijd, een tijd van 

bezinning en inkeer. U wordt van harte uitgenodigd om deze 

viering mee te beleven in de ontmoetingsruimte. De viering 

begint om 19.30 uur. Voorganger: Ds. Betty Gras, 

organist: Harry Bosma. 

 

 

Agenda  

Vrijdag 13 februari – 15.00 uur – 

Zanguurtje KSW Tonckenshuys 

Vrijdag 13 februari – 19.00 uur – 

Weeksluiting Zantingehof 

Woensdag 18 februari – 13.00 – 

Opening expositie Philip Hans Franses  

Woensdag 18 februari – 19.30 uur – 

Aswoensdagviering 

Woensdag 18 februari – 19.30 uur – 

Lezing ‘De Christelijke kerk in de 21e 

eeuw’ in de Vredehorst in Hoogeveen 

Donderdag 26 februari – 20.00 uur – 

Genesis, boek van het begin (B&O) 

Elke vrijdag – 10.00 uur – Stamtafel 

Collecten 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerk 

3e collecte: Beheer van de kerkelijke 

gebouwen 

Liturgie 

25 januari 2026 – Ds. Marina van der 

Zwaag-de Haan uit Halsteren 

Organist: Yvonne Schalk 

Liederen en schriftlezing  

Aanvangslied: NLB 982: 1, 2 – 3 

Introductie van het thema 

Zingen: NLB 528: 1, 2, 3, 4, 5 

Schriftlezing: Exodus 20: 20 - 26  

Zingen: NLB 146: 4, 5 

Schriftlezing: Matteüs 5: 33 - 48 

Zingen: NLB 537: 3, 4 

Verkondiging 

Zingen: NLB 912: 1, 2, 5, 6 

Dank- en voorbeden, collecte 

Slotlied: NLB 756: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Zegen 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 

https://qr1.ideal.nl/8a629877-04b3-4299-ab87-241c72a8ec07
https://qr1.ideal.nl/91820708-3e6e-4a11-8d23-c590d4763a28
https://qr1.ideal.nl/7ff91af2-df24-422a-90bc-ff97629a1dbb


 

Koffieontmoeting wijk 4 

De Koffieontmoeting van wijk 4 is a.s. zondag, 15 februari, in 

de ontmoetingsruimte. Wees welkom! 

 

Minny Mulder  

 

Bezinning en Ontmoeting 

Op woensdag 18 februari a.s. (ongelukkigerwijs Aswoensdag) 

komt Alain Verhey spreken in de Vredehorst in Hoogeveen. 

Alain is theoloog en u kent hem waarschijnlijk als columnist 

van Trouw. Hij spreekt over zijn boek ‘God en ik’, waarin hij zich 

afvraagt wat de 21e-eeuwse westerse mens bezielt om zich nog 

te verdiepen in verhalen over God. Een vraag die hij overigens 

vooral aan zichzelf stelt. Zo probeert hij op een persoonlijke en 

soms een tikkeltje ironische manier verantwoording af te 

leggen van zijn geloof. Na een scherpe analyse van onze tijd 

stelt hij vast dat de oude christelijke verhalen en rituelen wel 

degelijk nog iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Ze 

stimuleren tot zelfreflectie en tot solidariteit en zetten aan tot 

denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang 

putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel 

en in de 21e eeuw hoeft dat niet anders te zijn. De avond is 

georganiseerd in samenwerking met ‘Leeftocht’ in Hoogeveen. 

Aanvang: 19.30 uur 

 

Op donderdag 26 februari bespreekt Reinier Gosker met ons 

enkele essays uit het boek ‘Genesis, Boek van het begin’ van de 

Joodse filosoof, theoloog en rabbijn Jonathan Sachs. De 

boodschap: we zijn hier op aarde om tot zegen te zijn voor 

anderen. Het boek is het eerste deel van een serie van vijf 

boeken onder de titel ‘Verbond en dialoog; Joodse lezing van 

de Tora’. Trouw schreef erover: ‘Deze serie is meer dan een 

commentaar: het is een hartstochtelijk pleidooi om de 

spiritualiteit van de Tora te gaan begrijpen. We mogen Sachs 

dankbaar zijn voor deze serie’. U bent van harte uitgenodigd 

de avond bij te wonen. Als u zich nog niet hebt opgegeven 

maar toch wilt komen, laat het me even weten. Dan krijgt u 

tevoren wat tekstmateriaal toegestuurd. Aanvang: 20.00 uur. 

Er zal een tweede avond zijn op 12 maart. Deels krijgt die het 

karakter van een nabespreking van de dienst van 1 maart, 

waarin Reinier voorgaat en waarin het ook over Genesis zal 

gaan. 

 

Jaap Thijs 0629219221 / jacobcthijs@gmail.com 

 

Paasgroetenactie 2026 

Denkt iedereen er aan om de Paasgroetenkaarten te 

schrijven en in te leveren? Dit kan in één van de zuiltjes in de 

kerk. Alvast hartelijk bedankt! 

 

De diaconie 

 

 

Kosters 
Gedurende de komende week zijn 

Johan Jongstra en Cecile Keep de 

dienstdoende kosters. Zij zijn dan 

bereikbaar onder telefoonnummer: 

 06 24 92 38 44.  

 

Telefoonnummers 

Predikant 

ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10 

Kerkelijk werker 

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99 

Scriba 

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31 

 

Kopij nieuwsbrief 

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website:  

https://www.deontmoetingskerk.nl/nie

uwsbrief 

 

Voor meer informatie zie de website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 

mailto:nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
http://www.deontmoetingskerk.nl/


 

Veertig dagen kalender 

Op zondag 15 februari wordt er na de dienst weer een 

Veertig dagen kalender aan u uitgereikt. Het thema is: “Op 

weg naar Pasen”. In deze Veertig dagen kalender vindt u een 

veelkleurig boeket aan teksten, liederen en afbeeldingen om 

dag aan dag te lezen ter inspiratie en bemoediging op weg 

naar Pasen. Ze komen allemaal uit de levende praktijk van 

onze gemeente, hoe we kerk-zijn in ons dorp. Een 

inspirerende veertig dagen tijd gewenst! 

 

Fennie Veuger, ouderling Vieren 

 

 

Opening expositie over Maria: 18 februari 13.00 

uur Ontmoetingskerk 

 
Vanaf woensdag 18 februari tot en met Pasen, 5 april 2026, is 

er een bijzondere expositie in de Ontmoetingskerk te 

Zuidwolde. Philip Hans Franses exposeert dan met zijn 

werken over “ De zeven Smarten van Maria ”, zeven 

momenten van verdriet en pijn, maar ook van kracht en hoop 

in het leven van moeder Maria, aan de zijde van haar zoon 

Jezus. De werken belichten het lijdensverhaal van Jezus 

vanuit een uniek perspectief in deze tijd op weg naar Pasen.  

Op woensdag 18 februari, 13.00 uur is kunstenaar Philip 

Hans Franses zelf aanwezig om te vertellen over de expositie 

en deze te openen. Aanmelding niet nodig, toegang gratis.  

De expositie is alle dagen vrij te bezichtigen, 09.00 – 17.00 uur, 

Hoofdstraat 149, Zuidwolde.  
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